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           Nieuwsbrief juli 2025  

 

Beste lezer, 
 
Helaas moeten we u mededelen dat we het 
onverwachte bericht ontvingen van het 
overlijden van ons zeer gewaarde voormalig 
teamlid Mildred  
 
Tropische hitte en regenbuien trotserend, ligt 
er weer een Nieuwsbrief in uw digitale 
brievenbus. 
De TaalTuin gaat deze maand beginnen en we 
kunnen het programma warm bij u 
aanbevelen. Schroom niet om u samen met uw 
Taalmaatje in te schrijven (uw Taalmaatje mag 
natuurlijk ook alleen komen, of met vrienden). 
Opgeven is wel een vereiste vanwege de 
catering en het maximum aantal personen. 
Waar we erg gelukkig mee zijn is dat in de 
TaalTuin een aantal Anderstalige Taalmaatjes 
een presentatie geven over hun moederland. 
 
Dergelijke verhalen vinden we ook interessant 
om te publiceren in de Nieuwsbrief. 
Mocht u zelf een interessant verhaal, voorval 
of anekdote van/ met je Taalmaatje hebben, 
dan houden we ons dan ook aanbevolen! 
 
We wensen je wederom veel leesplezier! 
Suggesties/ reacties zijn altijd welkom! 

             
 Het team van  
 Gilde SamenSpraak.  
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Ik trok een streep tot hier 
nooit ga ik verder dan hier. 
Toen ik verder ging trok ik 
een nieuwe streep 
en nog een streep. 
De zon scheen en overal zag ik mensen, 
haastig en ernstig 
en iedereen trok een streep, 
iedereen ging verder. 
 
Aan dit gedicht van Toon Tellegen moet ik 
de laatste tijd vaak denken. Het staat voor 
mij symbool voor de tijd waarin we leven. 
We zien hoe steeds meer gepolariseerd 
wordt, in plaats van verbinding te 
zoeken……. 
 
Zo begint de zeer indrukwekkende Anton de 
Kom-lezing (terug te lezen op internet), 
onlangs uitgesproken door Nora Achahbar 
in het Verzetsmuseum Amsterdam, met een 
heldere, hoopvolle boodschap! 
 
Hennie van de Graaf  
coördinator Gilde SamenSpraak  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 

    

 
 
 
 
 
    
  



 

Droevig bericht 
Kortgeleden bereikte ons een zeer 
droevig bericht:  
Mildred Nahar is overleden.  
 
Mildred was een zeer gewaardeerd 
teamlid van Gilde SamenSpraak en 
heeft jarenlang, samen met een ander 
teamlid en later in haar eentje, de 
intakes van de Anderstaligen verzorgd. 
Dat deed ze met volle overgave zeer 
secuur en serieus. Ze was ook erg 
betrokken bij het beleid van Gilde 
SamenSpraak. 
 
We wensen haar dierbaren veel sterkte 
in de verwerking van dit verlies! 
 
Het team van Gilde SamenSpraak. 
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De eerste TaalTuin op donderdag 17 juli staat voor de boeg in de Hof van Seghwaert.  
Op de donderdagen 31 juli en in augustus de 14 en 28 augustus staan de volgende 
TaalTuinen gepland.  
 
Het belooft weer een veelzijdig programma te worden. We denken aan creatieve 
onderdelen zoals een muzikale invulling en ook het schilderen/ontwerpen zal een keer 
voorbij komen. Verder komt de Zoetermeerse natuur ook aan bod komt en ook het 
Taalaspect zal aan de orde komen.  
Kortom: een gevarieerd programma; voor elk wat wils! 
En…..er zijn nog plaatsen! 
Maar je dient je wel op te geven, want het aantal plaatsen kent een limiet en ook 
vanwege de catering. 
Opgeven kan via email: praathuis@gildezoetermeer.nl of 
samenspraak@gildezoetermeer.nl of via het contactformulier op onze website:  
www.gildezoetermeer.nl/contact-met-gilde-samenspraak/ 
 

Volledigheidshalve nog even een introductie van de 
Gastpresentatoren in de komende TaalTuin 
 

Marijke Wijgerinck, beeldend kunstenaar 
Er zijn zoveel verschillende soorten bomen. Wat is jouw lievelingsboom? Ik ken ook prachtige 
verhalen over bomen, wie niet… En dan nog de vormen van al die stammen, bladeren en 
naalden. Karakters zijn het. Ze kleden het landschap aan. 
In de workshop spelen we met boomvormen en bladeren, met kleur, licht en schaduw.  
We geven vorm aan onze eigen boom. Dat doen we met potlood, acrylverf, krijt, stiften en 
collage.  

Paul Romans, imker 
Sinds 2018 als vrijwilliger actief binnen de Hof van Seghwaert. In onze eigen tuin was ik al 
langer geïnteresseerd  in de bijen en hommels die er rondvlogen.  
Als assistent imker heb je de zorg voor een eigen bijenvolk/bijenkast.  
Je houdt dan de situatie en ontwikkeling van het bijenvolk bij. 
Dit alles resulteert in de productie van honing, welke in juni en augustus ‘geoogst‘ wordt. 
Er moet wel voldoende honing voor de bijen overblijven om de winter door te komen. 

mailto:praathuis@gildezoetermeer.nl
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Jacqueline Dogger, natuurgids IVN 
Als kind was ik al veel in de natuur te vinden. Vooral paddenstoelen vond ik interessant, dat 
is nu nog steeds zo. Na mijn pensioen ben ik hier iets mee gaan doen. 
Ik ben lid geworden van IVN Zoetermeer en daar geef ik af en toe rondleidingen in de natuur. 
Daarnaast zet ik met andere IVN leden een wilde planten- of paddenstoelenroute uit die 
mensen zelf kunnen lopen. Het is mooi om mijn bevindingen te delen met anderen. 

 
Santosh Hira, danser, choreograaf, docent 
Santosh is een professioneel danser, choreograaf en docent met meer dan tien jaar ervaring 
in de danswereld.  
Met een sterke focus op de commerciële dansindustrie heeft Santosh gewerkt in talloze 
videoclips en treedt hij op als achtergronddanser voor diverse nationale en internationale 
artiesten. Zijn stijl kenmerkt zich door dynamiek, muzikaliteit en een sterke 
podiumpresentatie.  

Zo, dat belooft wat! 
De catering wordt, zoals voorgaande jaren, wederom aangestuurd door 

Bisoedh Soekhoe en  
geleverd door Roula Bakir van Al Basma Supermarkt in winkelcentrum 

Buytenwegh. 
 

Onderzoek Universiteit Utrecht  
Wij ontvingen van de Universiteit Utrecht onderstaand verzoek en hebben toegezegd dit vrijblijvend aan 
onze Taalmaatjes voor te leggen. Het is de bedoeling dat de Anderstalige deze enquête anoniem invult, 
eventueel met uw ondersteuning. 

 
Hallo, 
Mijn naam is Ali Sobhani en ik doe momenteel promotieonderzoek naar de leefervaringen van 
immigranten in Nederland. In het kader van mijn onderzoek heb ik een enquête ontwikkeld om te 
begrijpen hoe migranten het leven in Nederland ervaren in vergelijking met hun verwachtingen vóór hun 
komst. 
Dit onderzoek is belangrijk om ondersteuningssystemen te verbeteren en beleid te ontwikkelen dat 
migrantengemeenschappen beter van dienst is. Uw hulp bij het verspreiden van de enquête zou van 
grote waarde zijn. 
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u de enquête zou kunnen verspreiden onder de migranten die 
verbonden zijn aan uw centrum. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 minuten en we 
verwelkomen reacties van mensen die in de afgelopen 15 jaar naar Nederland zijn verhuisd. 
 
Hier is de link naar de enquête: https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_es2wahzCaEJlef4 
Alvast hartelijk dank voor uw steun. Neem gerust contact op als u vragen heeft of meer informatie wilt 
over het onderzoek. 
 
Kind regards, Ali Sobhani, Utrecht University 
Department of Human Geography and Spatial Planning 
a.sobhani1@uu.nl 
 

Tijdelijke stop op nieuwe inschrijvingen Anderstaligen 
Vanwege een grote toeloop van Anderstaligen die een Taalmaatje zoeken 

zijn we genoodzaakt om tijdens de zomermaanden  
van 1 augustus tot 1 oktober een stop op de inschrijvingen in te lassen.  

https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_es2wahzCaEJlef4


 

 



 

 

 

17 juli   donderdag 10.45 tot circa 14.30 uur TaalTuin 
31 juli   donderdag 10.45 tot circa 14.30 uur TaalTuin 
14 augustus  donderdag 10.45 tot circa 14.30 uur TaalTuin 
21 augustus donderdag 10.45 tot circa 14.30 uur TaalTuin 
8 september Voorstelling Laageletterdheid, georganiseerd door het Taalhuis 
4 oktober  zaterdag 14.30 uur viering 40 jarig jubileum Gilde Zoetermeer 

 
 
   

  

  

 

 

1. LeesSimpel app 

Taalmaatjes; er is een zeer handige applicatie, welke eenvoudig op de mobiele telefoon 
is te downloaden. Deze app kan middels een scan/foto van een stuk tekst (b.v. een 
onbegrijpelijke overheidsbrief) omvormen in begrijpelijk Nederlands. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie (AI). 
Ideaal voor uw Anderstalige! Neem de proef op de som: www.leessimpel.nl 
VOORBEELD: 

 

>> 
 

  

2. Begeleid jij een vluchteling?  

Verwijs hem of haar dan door naar RefugeeHelp.nl  
Dit platform, onderdeel van Vluchtelingenwerk, is nu beschikbaar in  
9 verschillende talen. Hier vinden vluchtelingen 24 uur per dag praktische en 
actuele informatie over asiel aanvragen en leven in de opvang.  

3. De inloggegevens voor taalmaatjes: 

 
Elk Taalmaatje kan bij "Het begint met taal" inloggen voor interessante 
oefeningen. Gebruikersnaam: Gilde Zoetermeer TV       
Wachtwoord: SamenSpraak2020 
We hebben in eerdere publicaties een verkeerde gebruikersnaam 
zonder spaties gecommuniceerd, waarvoor onze excuses.  
Het moet dus MET spaties. 
Onder www.hetbegintmettaal.nl/spreektaal zijn op 3 niveaus een aantal interessante 
digitale boekjes te vinden als hulpmiddel bij de communicatie. 
 

 

Middels dit schrijven zou ik u 
willen verzoeken om te 
participeren in onze bilaterale 
overleg te onzent. 

We vragen je mee te doen aan onze 
gesprekken. 
 
 

http://www.leessimpel.nl/
http://www.hetbegintmettaal.nl/spreektaal/


 

4. Websites met oefeningen Nederlandse taal: 

www.cambiumned.nl  www.steffie.nl   www.jufmelis.nl     
www.oefenen.nl   www.NT2taalmenu.nl 
5. Lioneducatie.nl  

Van een trouwe lezer kregen we deze tip. 
Op deze website vind je veel lessen. Lessen die je nodig hebt om Nederlands te leren. 
Er staan lessen op voor mensen die net in Nederland zijn. (A0) 
Er staan lessen voor mensen die al wat langer in Nederland zijn (A1 -A2). 
Maar er zijn ook lessen voor statushouders en mensen die al een eigen huis hebben. 
We geven ook online lessen. 
In de online lessen gaan we examens oefenen. 
We maken goede zinnen. Elke week staan de onderwerpen voor de online lessen op de 
site. 
Er staan lessen op ons YouTube kanaal. Deze lessen kunnen anders zijn dan de lessen 
op de website. Op Instagram kun je zien als er weer een nieuwe les is. 
Veel leer plezier met onze website en onze YouTube lessen. 
 

6. HANDREIKING VOOR TAALMAATJES 

Taalmaatjes zijn niet altijd op de hoogte met de 
mogelijkheden waarop zij een beroep kunnen doen bij 
hun bijstand in het inburgeren van anderstaligen.  
Daarom hebben we enkele zaken voor jullie op een 
rijtje gezet.  
We hopen dat jullie er gebruik van kunnen maken. 

 
6-1. Informatie balie in het Forum 
De informatiebalie in het Forum van het Zoetermeerse 
stadhuis (“Plein Ontwikkeling en Educatie”) is de centrale 
ontmoetingsplek van het Gilde Zoetermeer. Op maandag-, 
woensdag- en vrijdag middagen van 14:00 tot 15:00 uur is één 
van de leden van ons “team infobalie” aanwezig om mondeling 
informatie te geven over taalmaatjes trajecten van SamenSpraak, hulp van de 
Klussendienst, wandel-, fiets-, koets- en/of boottochten van de Stadgidsen en/of 
cursussen van SamenSterker.  Ook kunt u specifiek als aankomend taalbegeleider of 
anderstalige een afspraak maken voor een intake gesprek bij Gilde SamenSpraak.  
Infobalie Plein Educatie & Ontwikkeling  
Stadhuisplein 1, etage 2a, elke maan-, woens- en vrijdag van 14 tot 15.00 uur. 
Postadres: Gilde SamenSpraak, Frankrijklaan 6, 2711CX Zoetermeer. 
E-mail: samenspraak@gildezoetermeer.nl Website: www.gildezoetermeer.nl 
Telefoon: 06-17469128 
 
6-2. De Zoetermeerpas  
Deze pas kan door elk gezinslid met een minimuminkomen 
worden aangevraagd.  
Deze pas biedt vele voordelen en kortingen. 
Meer informatie: www.zoetermeer.nl/zoetermeerpas 
 

http://www.cambiumned.nl/
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6-3. De KLEDINGBANK ZOETERMEER (MEVE) 
Men moet zelf een pasje aanvragen bij MEVE, waarbij een 
specificatie van het inkomen noodzakelijk is. Elk gezinslid krijgt een 
pasje, waarmee maandelijks per persoon 5 stuks gebruikte kleding 
voor € 1,00 kan worden aangeschaft.  
Bijvoorbeeld eens per drie maanden een jas! De openingstijden zijn: 
maan- tot en met vrijdag van 9:30 tot 16:00, za en zon  gesloten. 
Inschrijvingen zijn op maandag tot en met vrijdag van 09:30 tot 13:00. 
Adres: Dijkwater 3, 2715 EA Zoetermeer,Tel.: 079-7850726 
Email: kledingbankzoetermeer@gmail.com    
 
6-4. De BIBLIOTHEEKPAS.  
Deze is voor kinderen gratis. Met de Zoetermeerpas is het voor volwassenen ook gratis. 
In de bibliotheek vinden we het TAALHUIS. Daar is informatie te verkrijgen over het 
lenen van studieboeken en leesboeken op niveau.  
De boeken zijn een onderdeel van de bibliotheek en speciaal voor anderstaligen.  
Zie ook: www.zoetermeerpas.nl/aanbod/bibliotheek 
 
6-5. STICHTING PIËZO. 
Iedereen verdient een volwaardige plaats in de samenleving op basis van zijn of haar 
individuele talenten. Stichting Piëzo is een sociaalmaatschappelijke organisatie die 
mensen in de gelegenheid stelt om hun talenten en vaardigheden te ontdekken en 
verder te ontwikkelen. In alle wijken van Zoetermeer vinden we Piëzo.                 
Zie de link: www.stichtingpiezo.nl/locaties  
Deze instantie geeft gratis taallessen.  
Maar daarnaast nog velerlei activiteiten die alle als neveneffect hebben, dat de 
Nederlandse taal spelenderwijs wordt geleerd.  
Ook wordt daar rekenles gegeven, en lessen voor analfabeten. Als mensen taallessen 
volgen bij Piëzo, kan men via Piëzo doorstromen naar een MBO-1 opleiding. Als men 
zijn of haar niveau wil verhogen kan dat bij de VolksUniversiteit. 
 
6-6. De FORMULIERENBRIGADE. 
In de wijk Palenstein vinden we de Formulierenbrigade, die 
helpt bij het invullen van formulieren. Deze stichting helpt de 
mensen gratis met het invullen en aanvragen van allerlei toeslagen, zoals huurtoeslag, 
zorgtoeslag en alles wat met de Belastingen te maken heeft.                
Meer info: www.formulierenbrigadezoetermeer.nl 
 
6-7. Websites met oefeningen Nederlandse taal: 
www.cambiumned.nl   www.steffie.nl www.jufmelis.nl  www.oefenen.nl 
www.NT2taalmenu.nl 
 

6-8. Schuldhulpmaatje:  
SchuldHulpMaatje Zoetermeer is een vrijwilligersorganisatie met 
opgeleide vrijwilligers. Het doel is: Het (doen) voorkomen en 
oplossen van financiële schuldproblematiek van particulieren, alsmede alles wat met het 
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Zie ook de website: 
www.schuldhulpmaatje.nl en www.uitdeschulden.nu 
 

mailto:kledingbankzoetermeer@gmail.com
http://www.stichtingpiezo.nl/locaties/
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6-9. JobHulpMaatje:  
Helpt je bij het zoeken naar werk en is uniek omdat we aandacht 
schenken aan praktische zaken, maar ook aandacht hebben voor jou 
als persoon en jouw omgeving.  
Meer weten? JobHulpMaatje is elke donderdagmiddag aanwezig in het Forum, aan de 
balie op het plein Mens en Maatschappij. Loop eens langs! 
Email: info@jhm-zoetermeer.nl Telefoon: +31 6 4157 2157  
Postadres: Hoekerkade 12, 2725 AK Bezoekadres: donderdag van 14:00 tot 17:00 uur 
Forum Zoetermeer. Zie ook: www.jobhulpmaatjezoetermeer.nl 
 
6-10. Pelgrimshoeve:   
De stichting heeft als doel: het 
ondersteunen met giften van goede doelen 
van diaconaal en maatschappelijk belang in binnen- en buitenland. 
De giften worden gefinancierd uit de opbrengst van onze Snuffelmarkt. Onder het motto 
“Wij kopen niets, maar verkopen bijna alles” worden goederen ingenomen, gesorteerd, 
geprijsd en vervolgens verkocht.  
Wij streven ernaar 50% van onze netto omzet te besteden aan goede doelen. De 
bedragen lopen uiteen van 250 tot 2500 euro. In uitzonderlijke gevallen wordt steun 
verleend met hogere bedragen. 
Adres: Wattstraat 21 | 2723 RA Zoetermeer | Tel: 079-3610933. Zie ook:   
www.pelgrimshoeve.nl/de-stichting 
 
6-11. Stichting Ecoware: 
Doelstelling: Het oprichten en in stand houden van een 
leerwerkbedrijf, dat zich toelegt op het geschikt maken voor 
hergebruik van zaken, waaronder ICT, fietsen en aanverwanten, met het doel deze te 
verspreiden onder mensen die een uitkering hebben of zich in een soortgelijke situatie 
bevinden, om hun zelfredzaamheid te vergroten en hun welzijn te verbeteren en het 
verrichten van soortgelijke activiteiten met eenzelfde doel.  
De stichting heeft niet het oogmerk winst te maken. 
Adres: Edisonstraat 104, 2723 RR Zoetermeer. Telefoon: 079 343 6020. 
Email: info@ecoware.nl Zie ook: www.ecoware.nl  
 
7 Praat met je Taalmaat. 
Onlangs is het boek 'Praat met je taalmaat' verschenen. Het boek biedt  
46 spreekoefeningen voor het NT2-onderwijs (A1-B1-niveau). Omdat de oefeningen voor 
de lespraktijk vrij gekopieerd mogen worden en bedoeld zijn om in tweetallen uit te 
voeren, is dit boek niet alleen voor taaldocenten, maar ook uitermate geschikt voor 
taalmaatjes en taalondersteuners. Het opdrachten zijn bovendien naast iedere leergang 
te gebruiken. Graag zou ik dit boek onder uw aandacht willen brengen.  
Mocht u interesse hebben in het boek, kunt u op de volgende site meer informatie 
vinden: https://www.maakjeeigenonderwijsboek.nl/books/342832 
               Francis Brands 
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Franky en Coen in Oekraine 

 
 
 

Lieve Vrienden 

Nieuwe gasten in The Holland House 
De afgelopen weken mochten we veel nieuwe gasten verwelkomen in The Holland House.  

Ook deze week kwamen er weer twee vrouwen bij ons wonen:  
Ira van 60 en haar moeder Nadia van 84. Ze zijn geëvacueerd uit Pokrovsk door onze Oekraïense collega 

en held Denys Khrystov, beter bekend als “The Hoollander”. 
Hun verhaal is hartverscheurend. De man van Ira raakte vorige week zwaargewond door een mijn.  

Hij ligt nu in een ziekenhuis in Dnipro, maar kan in Oekraïne niet verder geholpen worden.  
Zijn situatie is kritiek. We weten niet of hij het zal redden. 

Moeder (of beter gezegd: oma) Nadia kampt met allerlei medische klachten en kan nauwelijks meer lopen. 
Voorlopig blijven de dames bij ons, tot we een veilige en permanente woonplek voor hen hebben 

gevonden. 
 

700 frietjes op Texel 
We waren op Texel, waar de laatste avond van de avondvierdaagse werd gelopen.  

We gaven daar een korte lezing én deelden gratis friet uit aan de finish van de vrijheidsloop.  
De frietactie werd mogelijk gemaakt door Stichting Veteranen, die ook de kosten op zich nam. 

In nog geen twee uur gingen er maar liefst 700 porties over de toonbank.  
De meeste deelnemers waren bekaf, maar het frietje smaakte er niet minder om.  

Een daverend succes, en ontzettend leuk om te doen.  
Wie weet mogen we volgend jaar weer. 

 
  We vertrekken we weer naar de Donbas 

We maken een bijzondere tussenstop in Polen, waar we friet en snacks gaan bakken voor een groep van 
zo’n 400 militairen, een mix van Nederlandse, Oekraïense en Poolse soldaten.  

De Oekraïners volgen daar een intensieve training. 
We hebben gehoord dat vooral de Nederlandse militairen het frietje en frikandelletje speciaal behoorlijk 

missen. Nou, daar gaan wij wat aan doen! 
 

Nieuwe video: kinderen met een beperking zingen voor ons in Zaporizja 
Op een bijzondere middag bakten we friet voor kinderen van een revalidatiecentrum in Zaporizja, dat we al 

langere tijd ondersteunen.  
Sommigen kwamen in een rolstoel, anderen aan de hand van hun moeder. Velen kwamen speciaal voor 

het frietje. Na het bakken kregen we een rondleiding door het winkeltje van het hulpcentrum.  
Hier wordt aan meer dan 2.000 mensen gratis kleding, speelgoed, krukken en andere hulpmiddelen 

uitgedeeld. De vrijwilligers die er werken, doen dat met hart en ziel. 
Op zulke momenten beseffen we meteen weer waarom we dit werk doen.  

Natuurlijk deelden we ook snoep uit. De kinderen, en hun ouders, gaven ons iets onbetaalbaars terug: een 



 

glimlach die we niet snel zullen vergeten. (video op onze website) 
 

Er willen steeds meer mensen weg van het front 
Op dit moment willen duizenden mensen vluchten uit het oosten van Oekraïne.  

Vooral rond Pokrovsk wordt de situatie steeds gevaarlijker. Tegelijkertijd wordt het door de aanwezigheid 
van drones steeds moeilijker om evacuaties veilig uit te voeren. 

Veel mensen zitten letterlijk gevangen in levensgevaarlijke omstandigheden. We doen er alles aan om 
creatieve, veilige manieren te vinden om hen daar weg te krijgen. Het is ongelofelijk moeilijk, maar we 

blijven het proberen. En natuurlijk houden we jullie op de hoogte. 
 

Nieuwe naam voor onze tv-serie: Patatje Hoop 
Dank jullie wel voor alle suggesties en reacties op onze oproep om mee te denken over de naam van onze 
nieuwe docuserie. We hebben gekozen voor een titel die perfect aansluit op onze eerdere documentaire 

Patatje Oorlog (die trouwens nog steeds te zien is via Pathé Thuis). 

 
De nieuwe naam wordt: Patatje Hoop. 

Vanaf zaterdag 2 augustus zijn we wekelijks te zien op RTL4, om 17:30 uur. In deze serie zie je 
dat onze stichting veel meer doet dan alleen friet bakken. Natuurlijk blijven we die frietkar trouw, 

maar de hoop die we brengen is groter dan een portie patat. 
 

Vakantie vooroorlogskinderen 
In september gaan we zeker de vakantie organiseren voor ontheemde oorlogskinderen. We gaan 

een locatie bezoeken waar ze gespecialiseerd zijn in kindervakanties. Het gaat een echte doe-
vakantie worden voor zo’n 80 kinderen die gevlucht zijn uit het frontgebied en momenteel elders in 

Oekraïne zijn ondergedoken in opvang centra of weeshuizen.  
Tijdens deze reis hopen we dat allemaal duidelijk te krijgen. 

 

Warme groet uit 
Kyev  

Op dit moment zijn wij alweer in 
de buurt van Kiyv en we gaan 
later verder onderweg richting het 
front. Tijdens deze reis zullen we 
met name in de Donbas weer 
humanitaire hulp verlenen. We 
keren ook weer terug naar 
Kramatorsk waar we 2 jaar 
geleden een raketinslag 

overleefden. Het lijkt al weer zo lang geleden, maar nog steeds is de verschrikkelijke oorlog niet 
voorbij. Twee jaar later gaat het geweld onverminderd door. Maar wij blijven proberen het leed te 
verzachten voor wie het hard nodig heeft.  

 
Goederen mee naar Oekraïne 

We hebben een Mercedes sprinter vol met tweedehands kleding, speelgoed, medicijnen en 
andere spullen weggebracht naar de stichting hulp voor Oekraïne in Vught.  

Deze goederen gaan met een vrachtwagen op transport naar Oekraïne en zullen deels door ons 
persoonlijk worden afgeleverd in de regio Zaparozhje 

Onze bussen zijn ook weer stampvol geladen met food- en medische producten.  
Deze keer hebben we zo’n 13000 snacks bij waaronder frikandellen, kipkorns, kaassoufflés, 

Mexicanos, kipspiezen, kipnuggets en meer. Ook staat er in Oekraïne al een grote hoeveelheid 
friet klaar. Daarbij kregen wij van een bekende snoepwinkel keten maar liefst 13 pallets met 

snoep. Eén klein deel zit al in onze bussen (we zullen proberen er zelf af te blijven), en de rest 
gaat komende week met een vrachtwagen naar Oekraïne zodat we dit nog deze reis kunnen 

uitdelen. Van een horeca groothandel kregen we bovendien de kans om zelf goederen gratis uit te 



 

kiezen uit hun assortiment. Dit is natuurlijk een geweldig aanbod! 
Wij willen iedereen die hier aan heeft meegewerkt enorm bedanken. 

 
Het eiervrouwtje 

We probeerden al geruime tijd contact met haar te krijgen. Haar telefoon werd nooit opgepakt en 
we maakten ons grote zorgen. 

Zo’n twee jaar geleden leerden we haar kennen op een klein marktje. Ze had slechts geld om 
twee eitjes te kopen en daarom besloten we uitgebreid boodschappen voor haar te doen. 
Sindsdien hebben we haar regelmatig bezocht en boodschappen en medicijnen voor haar 

gekocht. We hebben haar ook meermaals gefilmd en sommige van die video’s zijn meer dan een 
miljoen keer bekeken. 

Afgelopen week hebben we een bevriende cameraman langs haar huis gestuurd om te kijken hoe 
het met haar was. Helaas kreeg hij van de buren droevig nieuws. Ze is enkele maanden geleden 
overleden. Deze lieve dame is 93 jaar geworden. Op dewebsite vindt u een link naar één van de 

video’s met haar. 
 

15 jarige jongens slachtoffer van explosief 
Drie jongens van 15 jaar hebben een tragische fout gemaakt. Ze vonden een explosief in de berm 
en namen het mee naar huis. Daar is het explosief tot ontploffing gekomen. Een van de jongens 

kwam hierbij direct om het leven. Een ander raakte lichtgewond. De derde jongen is er zeer 
ernstig aan toe. 

De zwaar gewonde jongen (zie foto in collage) is overgebracht naar een ziekenhuis in Dnipro.  
Zijn moeder is 24/7 bij hem in het ziekenhuis maar zal binnenkort waarschijnlijk haar intrek nemen 
in The Holland House. De toestand van de jongen is nog steeds zeer kritiek en het is niet zeker of 
hij het zal overleven. Komende week gaan we hem bezoeken in het ziekenhuis om te kijken hoe 
we hem het beste kunnen ondersteunen. Zijn behandelingen zullen zeker niet allemaal door de 

verzekering worden vergoed en zullen ongetwijfeld duur zijn. De familie is arm en ze zullen onze 
steun heel hard nodig hebben. 

Helaas zijn veel kinderen in Oekraïne het slachtoffer van mijnen en opzettelijk geplaatste 
boobytraps. Wij willen ook extra aandacht besteden aan deze stille dreiging die al veel jonge 

slachtoffertjes heeft gemaakt. 
 

De acties die wij uitvoeren en in onze nieuwsbrieven delen, zouden simpelweg niet mogelijk zijn zonder 
jullie hulp. Dankzij jullie kunnen we telkens weer friet en snacks uitdelen in zwaar getroffen gebieden, 

moeders met kinderen evacueren uit oorlogsgebied, kinderen een glimlach bezorgen met lekkernijen of 
een geweldige vakantie! Maar ook medische hulp bieden waar het nodig is en steun bieden aan 

Oekraïense militairen. 
Ook kunnen we door jullie hulp verslag doen van wat wij daar zien en daarmee de kennis en het begrip in 

Nederland vergroten. We merken telkens weer: we doen het samen! 
Wilt u ons blijven steunen? Klik dan op de website en help ons helpen! 

Met warme groet,Franky & Coen  
Franky: 06 8101 3222 (bellen of appen) 

www.frankyandcoen.nl 
 

10 jaar Taalhuis:  

poort naar informatie 

Begin dit jaar begon ik als kwartiermaker 
Basisvaardigheden bij Bibliotheek Zoetermeer. 
Vanaf de start was ik al onder de indruk van het 
grote aantal organisaties die verbonden zijn aan 

het Taalhuis in deze stad. Dit jaar bestaat het Taalhuis in Zoetermeer 10 jaar, als het 

Karin Kievit 

Kwartiermaker 

basisvaardigheden – 

Bibliotheek. 

http://www.frankyandcoen.nl/


 

startpunt voor volwassenen die willen werken aan hun basisvaardigheden. Dat is nodig, 
want in deze stad is zo’n 12% van de inwoners tussen de 16-67 jaar laaggeletterd. Meer dan 
in de omliggende gemeenten. Ongeveer 1 op de 8 volwassenen in onze stad heeft dus 
moeite met lezen en schrijven, rekenen, of digitale vaardigheden. Ongeveer de helft van 
deze groep heeft Nederlands als moedertaal. Meer dan de helft van de laaggeletterden 
werkt, want moeite met basisvaardigheden doet niets af aan werklust, daadkracht of 
creativiteit. Het Taalhuis is een netwerk van verschillende organisaties in Zoetermeer, die 
zich met hulp van veel vrijwilligers samen inzetten om stadsgenoten te begeleiden bij hun 
ontwikkeling. De onafhankelijke Taalhuisbalie in de bibliotheek is het startpunt, de ‘poort 
voor informatie’. Bij de Taalhuisbalie denken de Taalhuisvrijwilligers mee over de 
mogelijkheden voor iemand: les in een groep of met een maatje, als opstap voor opleiding, 
een leerwerktraject, computerlessen of naar een taalcafé. 
Wordt dit stukje gelezen door laaggeletterden? Die kans is klein, maar we weten dat naaste 
familieleden en bekenden een belangrijke rol spelen: ú dus misschien. Dat beetje hulp om de 
Taalhuisbalie te vinden, kan de start zijn van een nieuwe wereld. Waarin de brief van school te 
lezen is, berichtjes op de smartphone te beantwoorden zijn, het nieuwe werkrooster te volgen is, 
of zelf kan worden ingelogd. Het venster op nieuwe informatie. Bijvoorbeeld in de bibliotheek. 
Openingstijden van Taalhuisbalie in Bibliotheek Forum:  
woensdag 10.00-12.00 uur, vrijdag 13.00-15.00 uur.  
Taalhuispartners: Piëzo, Gilde SamenSpraak, Ecoware, Taalpartners, Praktijkcollege, 
Nederlands Babbelen, Bibliotheek, Regionaal Werkcentrum Zuid-Holland Centraal,  
Toptaal, NL Training, gemeente, Stichting Lezen en Schrijven. 



 

 

 
   

 

 

  

Tegoedbon 2e halfjaar 2025 
Deze tegoedbon kunt u gebruiken voor een versnapering met uw 
Taalmaatje, of voor de aanschaf van een interessant boek. 
U moet het zien als een kleine tegemoetkoming in de kosten die u eventueel 
maakt. 

 



 

Tot slot ‘een paar “grapjes” moeten kunnen’: 

                

                         

     

     

  


