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Niguwshrisf

Beste Nieuwsbrieflezer,

Wist u dat een aspirant stadsgids 1 tot 2 seizoenen meeloopt/fietst met ervaren gidsen, voordat hij/zij
zelfstandig groepen gidst? En dat we een harde schijf vol hebben met informatie over tochten, historie van
Zoetermeer, e.d. En dat we ontzettend blij zijn als een gids een nieuwe tocht ontwikkelt. En tot slot: we
vergaderen maar 1x in de 6 weken twee uurtjes(en die zijn wel gezellig). Iets voor u? Bel of mail me of
kom langs bij het HGOS op 17 juli a.s. tussen 13 en 15 uur. Dan hebben we weer een gidsenvergadering
en kunt u kennismaken met de andere gidsen.

Als ik dit schrijf, is het buiten 31 graden Celsius. Voor veel mensen iets te warm om heel actief te zijn.
Maar de verwachtingen voor de komende week zijn gunstiger voor fietsers en wandelaars. We hebben een
avondwandeling en twee fietstochten op het programma staan.

Veel leesplezier met dit mini geschiedenislesje Zoetermeer verpakt in een virtuele koetstocht.

Kees Doodeman
Voorzitter Stadsgidsen Zoetermeer
k.doodeman@planet.nl - 06 53395264
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Koetstocht (1)

Begin 2000 begonnen de stadsgidsen met rondleidingen in het centrum van Zoetermeer. Later kwamen
daar fietstochten in de omgeving bij. In 2007 werd besloten om samen met stalhouderij Hanemaaijer
koetstochten te organiseren. Er kwamen er drie, één over de Vlamingstraat en de Voorweg, een andere
over de Zegwaartseweg en een derde werd de pionierstocht genoemd. In deze laatstgenoemde rit volgden
we het spoor van de eerste bewoners in de omgeving die later Zoetermeer en Zegwaart ging heten. De
mensen kwamen van de kust die overbevolkt was of ze vluchten voor de Vikingen, die regelmatig kwamen
plunderen. De pioniers trokken het gebied in dat toentertijd voor een groot deel uit moeras bestond en
zochten de droge plekken op. Die waren er langs het toenmalige Soetermeer en de plaats waar nu het
wooncentrum is. Ze gingen er boeren of leefden van de visvangst. De koetstocht begon bij restaurant de
Sniep dat genoemd is naar het schuin lopende stuk land op de hoek van de Broekwegzijde en de
Zwaartslootseweg.

Bij het vroegere meer wat nu weiland is maakte de koets een stop en vertelde de gids over de
drooglegging. Dit laatste moest gebeuren omdat bij storm het water over oevers kwam en de bewoners
moesten viuchten naar hoger gelegen gebied. Via de Muzieklaan reden we langs de nieuwe Boerderij, de
huidige muziektempel aan de draai van de Amerikaweg. We volgen de route van de pioniers naar het hoge
gedeelte van Zoetermeer en komen zo op de Voorweg. De gids vertelt over de boerderijen maar vooral
over de stamboerderij van de familie Bos. De vader van de familie heeft ooit gezegd dat hij niet zou rusten
voordat al zijn kinderen een eigen boerderij
zouden hebben.

Belangrijk op dit stuk van de Voorweg is de hoeve
Meerzicht, in 1677 in opdracht van de Delftse
regent Jan Thierens gebouwd. Oorspronkelijk een
landhuis werd het meer en meer een boerderij.
Eigenaren werden de bekende families
Boonekamp en Groenewegen. Later werd de
hoeve een trouwgelegenheid, een schoolmuseum
en is nu een restaurant. Even voorbij nummer 125
keer de koets en gaat na het oversteken van de
Meerzichtlaan, door richting dorp.

Een beschadigde ansichtkaart, uit 1914, met aan
de voorzijde de hofstede Meerzigt (1677).
Foto: archief Jan Groenewegen.



mailto:k.doodeman@planet.nl

We komen langs de oude boerderij, het vroegere feestcentrum van de jeugd in de jaren 60 en 70. Later
verbouwd tot woongelegenheid met inpandige woningen.
Bij de oorspronkelijke bouw is gebruik gemaakt van de kap van de boerderij van Akkerlust die achter die
woning in de Vlamingstraat stond. Dit Akkerlust was de oude woning van burgemeester en hereboer
Augustijn. Later kwam Bernardus Brinkers er die achter de woning bedrijfsgebouwen neerzette voor zijn
boterfabriek. De Vlamingstraat is in lente en zomer een waar genoegen om er te zijn. Prachtige bloemen
aan de waterkant langs de weg en in de tuinen van de huizen. Ook de verschillende soorten architectuur
tref je er aan. Zo staan er huizen in Delftse en Amsterdamse stijl maar, ook een villa van Jan Dekker die
de gemeenteopzichter van Zoetermeer en Zegwaart was. Na de Vlamingstraat rijden we via de Bijdorplaan
verder. Waarheen? Dat vertellen we een volgende keer.
Voor uw individuele familietocht- of bedrijfstocht kunt u met ons een afspraak maken.
De route is ook te fietsen.

Frans van der Leeuw

Frans v.d. Leeuw, vaste schrijver van de Nieuwsbrief, heeft te kennen
gegeven te gaan stoppen met het schrijven voor de Nieuwsbrief.

Erg jammer natuurlijk, maar dat respecteren wij uiteraard.

Vanaf deze plek: Frans, heel hartelijk dank voor de meer dan 133
Nieuwsbrieven waarin jij je bijdrage leverde.

Wat nu? Om toch zo’n gevarieerd mogelijke Nieuwsbrief te creéren, heb ik het

navolgende idee bedacht om u, de lezer, bij onze Nieuwsbrief te betrekken.

U hebt als inwoner van Zoetermeer, ongetwijfeld bijzondere momenten
meegemaakt op locaties in Zoetermeer. Bijvoorbeeld tijdens de Floriade, in
de Cultuurboerderij, in een van onze parken of gewoon bij u in de buurt. Het
maakt niet uit waar of bij welke gelegenheid het plaatsvond. Probeer eens
een artikeltje daarover te schrijven en ik plaats het.

Stuur uw schrijven, wellicht met foto, naar: niek.thoen@casema.nl

Niek Thoen
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Agenda

1 juli zaterdag — vertrekpunt: Kaasboerderij Van Veen Weipoortseweg 72a Zoeterwoude om 12.00 uur
Boottocht — Weipoortse Vliet / azerswoude / Stompwijk / Zoeterwoude

Vol geboekt

We varen over een van de mooiste riviertjes uit de omgeving: De Weipoortse Vliet bij Zoeterwoude. De
vele ophaalbruggetjes worden voor ons geopend en we varen ook dwars door de Heineken Brouwerijen.
Via Zoeterwoude en Stompwijk weer teug naar ons vertrekpunt: Kaasboerderij Van Veen. De gids vertelt u
een schat aan wetenswaardigheden over het “buitengebeuren”.



5 juli woensdag — vertrekpunt: Dorpsstraat 132 (HGOS) om 19.00 uur.
Avondwandeling —De Kerkenpadroute / Oude Dorp

Bent u benieuwd hoeveel kerken in het oude gedeelte van
Zoetermeer stonden? Loop dan deze wandeling mee. Ook zult u
ontdekken hoe mooi kerken qua architectuur zijn. De gids toont u
hoe divers de bouwstijlen in de afgelopen tijd zijn geweest.

12 juli woensdag — vertrekpunt: Dorpsstraat 132 (HGOS) om 10.00 uur.
Oud, Nieuw en Gr

(oud) Elisabeth hoeve,
Voorweg 232 — (nieuw)

Een fietstocht over de
historische Voorweg
met zijn mooie

monumentale boerderijen (oud).
Daarna duiken we het Westerpark in en de nieuwe 3Manspolder
(Groen) om via de Jan Waaijerbrug terug te rijden via het

- “nieuwe” Zoetermeer.

22 juli zaterdag — vertrekpunt: Dorpsstraat 132 (HGOS) om 10.00 uur.
Fietstocht — De boerderijenroute

% We fietsen over de Voorweg waar nog vele boerderijen staan, die
allemaal een andere functie hebben.

De gids vertelt over iedere boerderij wat de functie was, aan het
einde van de Voorweg steken we over naar de Meerpolder, daar
staan nog vier boerderijen waar nog melk wordt geproduceerd.
We bezoeken een biologisch bedrijf met een kijkje in de stal.
Mogelijk kunnen we na afloop nog poffertjes eten.

Deze Nieuwsbrief krijgt u via de website van Gilde Zoetermeer. Uiteraard is ook daar uw privacy gewaarborgd. Mocht
u om welke reden dan ook de Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen of u hebt een nieuw e-mailadres laat het ons
weten en het wordt aangepast, stadsgidsen@gildezoetermeer.nl
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